.II.I

Werkgroep Oud-Beekbergen-Lieren

Al een aantal jaren is onder auspicién van de dorpsraad Beekber-
gen-Lieren een werkgroep (WOBL) doende met het verzamelen van
materiaal om de historie van onze leefomgeving voor het nageslacht

vast te leggen.

De werkgroep zal regelmatig publicaties verzorgen in dit blad.

Straatnaambord dr.Willem Kolff in Beekbergen

Wanneer de woningen in de “Rui-
terij” klaar zijn, hebben we er in
Beekbergen een nieuwe straat bij
namelijk de dr.Willem Kolff.

Vader dr. Jacob Kolff (1883-1948)
was directeur van het TBC-sana-
torium aan de Loenenseweg(nu
Immendaal) van 1916 -1948.

Zoon prof.dr.Willem Kolff (Pim,1911-
2009) was de uitvinder van de
kunstnier in 1942.

Willem Kolff is getrouwd in 1937
met Janke Huidekoper . Ze heb-
ben vier zonen in Amerika en een
dochter in Engeland.

Herman Broers, biograaf van dr.
Willem Kolff, stelde voor om de
straat Dr. Kolffweg te noemen,
hiermee beide dokters in één
straat te vernoemen. Dr.Jacob
Kolff als directeur van het sanato-
rium in Beekbergen gedurende 32
jaar en dr. Willem Kolff als uitvin-
der van de kunstnier en daardoor
een wereldberoemde Beekberge-
naar geworden.

Besloten is alleen prof. dr. Willem
Kolff te benoemen.

Dr. Willem Kolff kwam als jonge
arts per 1juli 1941 in dienst van het
Stadsziekenhuis in Kampen. Zijn

grootste streven was; uit handen
van de Duitsers te blijven en zo
snel mogelijk een kunstnier ma-
ken. In oorlogstijd is het moeilijk
om de benodigde materialen te
verkrijgen en daarom gebruikte
hij bv. een waterpomp uit het koel-
systeem van een Ford uit 1937,Alu-
minium voor de trommel van een
neergeschoten Brits jachtvlieg-
tuig, motor van een naaimachine,
waterbak van een pannenmaker,
worstenvel voor slangen.

Van 1945 tot en met 1950 maakte
hij diverse reizen naar Amerika en
gaf daar vele lezingen. In 1950 is
de familie Kolff naar Amerika ge-
emigreerd.

Bron : Boek Herman Broers
Dr.Kolff, uitgave Nierstichting.
namens de WOBL-Teun Jochems

Hoofdzuster Mario ter Welle fungeert in 1942 als modelpatignt voor een fobo vee

Kolffs eerste kunstnier, uitgestald op zijn spreekkamer in Kampen



